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Zondag 21 september— 10.00 uur

liturgische kleur is groen
Start van de Vredesweek
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger ds. Hans van der Sterre

lector Peter de Jong
organist Hans Okkerse
ouderling Anneke van Bleek
diaken Annet de Vries
koster Kees Ippel
beamer Martin de Mol

Uw gaven worden gevraagd voor
1. Kledingbank

2. Wijkkerk

3. Toekomst v d kerk

© Créche Mila van der Schelde
© Nevendienst Janneke van der Schelde
Bij de dienst

Zondag 21 september is het begin van de Vredesweek.

Vrede is voor het geloof een belangrijk woord. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het
christelijk geloof daarover gaat: hoe onze wereld een wereld van vrede wordt en hoe
wij mensen van vrede worden.

We lezen het visioen van Jesaja 2 en kijken naar twee verbeeldingen. Het beeld:
‘Zwaarden worden ploegscharen’. Het werd in 1959 aangeboden aan de Verenigde
Naties, door Rusland. En de Amerikaanse dominee Edward Hicks schilderde het
‘Vreedzame Koninkrijk’ menigmaal, op zijn eigen kleurrijke manier. In de Efezelezing
bindt Paulus ons op het hart om de eenheid te bewaren door de samenbindende
kracht van de vrede. Het is een geschenk van de Geest. Laten we er om blijven
bidden. De meeste liederen in deze dienst vindt u aan het eind van het Liedboek.
Lied 1005, 1010, 1014 en 1016.

Ds. Hans van der Sterre


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel Maurice Duruflé - het eerste deel uit het Adagio over 'Veni

Creator'

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan —

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 2: 1 en 2
Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed Lied 1010: 2en 3
Glorialied Lied 304:1,2en 3

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT
Gebed van de Zondag

1¢ Schriftlezing Jesaja2:2-5

Lied hierbij: Lied 1016: 1, 2,3 en 4
2¢ Schriftlezing Efeziérs 4:3 -5

Lied hierbij: Lied 1005: 1,2 en 5
Uitleg

Lied als antwoord: Lied 841:1, 2,4

Muzikale bijdrage van de tieners

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -



GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de gaven en inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan —
Slotlied Lied 1014:1,2,3,4en 5

Heenzending en Zegen
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen

Collectedoel diaconie: Kledingbank

Ook in Dordrecht en omstreken verkeren veel mensen in
een onwenselijke situatie met een zeer laag netto
inkomen, waardoor zij niet genoeg geld hebben om kleding
en schoenen aan te schaffen. De kledingbank voorziet in
goede gebruikte kleding en schoenen. De kledingbank
draait volledig op vrijwilligers, maar er worden kosten
gemaakt. Denk hierbij aan het pand, verwarming,
elektriciteit en onderhoud.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk- app
of naar NL28RAB0O0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van
Wilhelminakerk 21 september 2025.

Namens de diakenen Tini Roos

Middagavondmaal 1 oktober

Het is niet voor iedereen mogelijk om op zondagmorgen in de kerk aanwezig
te zijn. Dat kan een gemis zijn. Gelukkig zijn de kerkdiensten van de
Wilhelminakerk mee te vieren via de livestream. Maar Avondmaal vieren op
afstand, dat is lastig. Juist voor diegenen voor wie een dienst op
zondagmorgen te vroeg en/of te lang is, is er op woensdagmiddag 1 oktober
weer een korte viering in de Wilhelminakerk, waarin brood en wijn gedeeld
wordt. Het begint om 15.00 uur. Voor vervoer kan contact opgenomen worden
met Mieke van der Schelde.

ds. Evelien Plaisier

Samen boeken lezen.

Afgelopen dinsdag waren we weer welkom bij Willemien en Martin om met
elkaar over boeken te praten. Deze keer vertelden de aanwezigen over wat ze
in de zomer zoal gelezen hadden; daar waren goeie tips bij. De tweede helft
van de avond probeerden we het eens te worden over de drie titels die we dit
seizoen willen gaan bespreken. Dat lukte prima!



De eerstvolgende datum is donderdag 20 november, daarvoor gaan we lezen
: “Een heel leven” van Robert Seethaler. De schrijver is een Oostenrijker die
deels in Oostenrijk en deels in Duitsland woont.

“Een klein boek, maar het omspant een heel bestaan” (Die Zeit)

Hoe we deze titel kunnen linken aan het jaarthema: “Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest”, hopen we in onze gesprekken te ontdekken.
Verder nog:

dinsdag, 10 febr. 2026 : Het huis van de vier winden - Elif Shafak

donderdag 21 mei : Huizen van anderen - Lore Segal

Voor info : Hanneke Kroonen- van der Ven

De Voedselbank Dordrecht

Vanaf het begin dat de Voedselbank in Dordrecht is, ben ik als diaken erbij
betrokken geweest. Bracht maandelijks de ingezamelde producten er naar
toe. Nu de formule van uitgifte veranderd is, ben ik er weer eens gaan kijken.
Gesproken met diverse vrijwilligers die hard aan het werk waren om de
‘winkel’ te bevoorraden, het uitzoeken/sorteren van de verse producten. Ook
op het kantoor waren ze druk aan het werk. Met bewondering heb ik het
gadegeslagen. Wat een werk wordt daar verzet. Het was fijn om het weer
eens van dichtbij te zien en ook de noodzaak ervan. Sterkte vrijwilligers met
dit mooie werk en laten we als wijkgemeente de winkelwagen in de kerk niet
vergeten.

Anneke Gerritsen

GEBOUW(D) OM TE BLIJVEN
Open Monumentendag 13 september 2025 OPEN

Eén van de charmes van Open Monumentendag is de MONUMENTENDAG
ontmoeting met een keur aan bezoekers. Afgelopen
zaterdag openden we de deuren voor belangstellenden die voor het eerst met
ons kerkgebouw kennismaakten. Ook gemeenteleden, buurtbewoners en
passanten kwamen een kijkje nemen. De ongeveer zeventig bezoekers lieten
zich niet afschrikken door de pittige buien die af en toe genadeloos naar
beneden kletterden.

Ank Vreeken-van Pelt verwelkomden we als eerste gast. Zij verwoordde in het
gastenboek haar ervaring zo: ‘Wat een mooie herinneringen liggen hier in de
kerk?!’.

Het orgelspel van de tienjarige Lucas van der Wulp oogstte
veel bewondering en raakte een gevoelige snaar bij de
toehoorders en zijn trotse vader. Hij speelde de sterren van
de hemel. ‘Ik vond het heel mooi om hier orgel te spelen’,
noteerde het jonge talent.

We werden ook verrast door het bezoek van onze nieuwe

burgemeester en buurtbewoner Nanning Mol en zijn partner | R

Erwin Lunshof. Hij schreef: ‘Veel dank voor de hartelijke S
ontvangst in uw mooie, warme en welkome kerk!". Trﬂ]
De fotopresentatie van het werk van architect Tjeerd a1 e

Kuipers en de symbolische bloemschikking (zie toelichting) trokken veel
kijkers. Het eerste deel van de muzikale invulling werd verzorgd door Ronald



van der Schelde (piano) en Hans Okkerse (orgel). Vervolgens vertolkten
Diederick Koornstra (orgel) en Max Roos (piano) van de Keizersgrachtkerk in
Amsterdam een mooi samenspel. De dag werd met een Vesper afgesloten
door voorganger Hans Okkerse.

Dank aan Irene Verschoor, Anneke van Bleek, Margriet Besjes, Pleunie de
Lint-van Driel, Bram Naaktgeboren, Arend Noordam en onze kerkmusici voor
de medewerking.

Het thema van Monumentendag was dit jaar: Erfgoed en architectuur:
gebouw(d) om te blijven. De steigers aan de gevels en de keukenrenovatie
laten zien dat hier voortvarend aan gewerkt wordt!

Peter de Jong, namens Anneke Gerritsen, Dicky Peters en Peter Dillingh van
de Commissie Open Monumentendag
Symbolische bloemschikking....

Erfgoed en Architectuur

Tijdens Open Monumentendag 2025 staan we
stil bij het thema ‘Erfgoed en architectuur’. Dit
jaar kijken we met bijzondere aandacht naar
twee ogenschijnlijk eenvoudige, maar
veelzeggende elementen uit het kerkinterieur: de
stoel van de Wilhelminakerk en het doopvont
van de Petruskapel.

De Stoel — meer dan zitmeubel

De kerkstoel is meer dan een plek om te zitten.
Door de eeuwen heen weerspiegelt de stoel in
de kerkorde niet alleen een de rangorde of functie, maar ook veranderende
ideeén over geloof, gemeenschap en liturgie. Denk aan de rijk bewerkte
koorstoelen uit de middeleeuwen, gereserveerd voor geestelijken, tegenover
de sobere banken voor de gelovigen in protestantse kerken.

Elke stoel vertelt een verhaal. Over het ambacht van de maker, over de
architectonische stijl van de tijd, en over de manier waarop men samenkwam
in gebed. Deze stoel is onderdeel van het eerste interieur van de
Wilhelminakerk. Op de foto kunt u deze stoel zien.

Het Doopvont — bron van nieuw begin

Het doopvont neemt een centrale plaats in binnen de christelijke kerk. Het
doopvont is niet alleen een functioneel object, maar ook een krachtig symbool
van reiniging, geboorte en opname in de geloofsgemeenschap.

In veel kerken is het doopvont een van de oudste voorwerpen. Het toont de
continuiteit van het geloof door de eeuwen heen. De vorm, versiering en
plaatsing binnen de kerk geven veel prijs over de theologische inzichten van
de tijd waarin het werd gemaakt.

Erfgoed om stil bij te staan

De stoel en het doopvont zijn stille getuigen van generaties gelovigen. Ze
maken deel uit van het levende erfgoed dat we bewonderen. Door hun
aanwezigheid wordt duidelijk hoe kerk en architectuur samen een ruimte
vormen voor ritueel, herinnering en gemeenschap.

Toelichting: Pleunie de Lint-van Driel

Ontwerp symbolische schikking: Margriet Besjes




Vredesweek 20 t/m 28 september 2025
"In een wereld die hunkert naar vrede, gerechtigheid en
verbinding, roept de Vredesweek ons op om stil te staan — én
in beweging te komen.
Het thema van dit jaar is helder en confronterend: "Niets doen
is geen optie."
Als geloofsgemeenschap kunnen we niet zwijgen terwijl onrecht voortduurt.
We kunnen niet stil blijven terwijl geweld, verdeeldheid en haat om zich heen
grijpen.
We zijn geroepen tot vrede. Niet als iets passiefs, maar als een actieve keuze.
Vrede begint niet bij grote gebaren, maar bij kleine daden. Een gesprek, een
uitnodiging, een gebed, een open deur.
In onze kerk staat deze week een olijfboom. Een eeuwenoud symbool van
vrede, hoop en volharding. In de boom hangen vredesduiven.
Ze staan voor hoop. Broos misschien, maar krachtig in betekenis.
Niets doen is geen optie.
Er is hard aan gewerkt om een mooi, gevarieerd aanbod te realiseren. Wat
ons betreft wordt het een mooie week.Het Open Podium in onze eigen
Wilhelminakerk heeft een mooi, veelzijdig en multicultureel programma.
Welkom!
Bij sommige onderdelen is het fijn als u zich van te voren aanmeld. Wilt u dat
doen? Het is altijd weer spannend of er mensen mee willen doen. Het thema
Vrede is inmiddels iets wat niet de "Ver van mijn bed show" is, maar onze
dagelijkse Europese realiteit. Hoe gaan we, hoe ga ik, daar mee om? Wat
doet het met me? Heeft het invloed op mijn geloofsbeleving en vertrouwen in
de ander, in God? Van 20 - 28 september Vredesweek. Welkom.
Rineke en Sjaak

Nogmaals: programma Vredesweek 20-28 september

Nietsm is moptie

P8¢ 20 — 28 sept 25

esweek.nl

Zoals u wel weet is de Ambassade van Vrede Dordrecht ontstaan vanuit de
gezamenlijke organisatie van de Vredesweek 2024. Inmiddels is ook de
Turkse Stichting Openhaard deel van de stuurgroep.

Voor de jaarlijkse Vredesweek en overige activiteiten werken we daarnaast
samen met lokale en nationale organisaties en werkgroepen, die de missie
van de Ambassade van Vrede Dordrecht onderschrijven. Vrede,
rechtvaardigheid en onderlinge verbinding onder de aandacht brengen in een
gepolariseerde samenleving zijn de moeite waard. Niets doen is geen optie.



U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Vredesweek
activiteiten.
Als u een bijdrage heeft aan het Open Podium vragen wij u zich op te geven.,
bij Rineke. Ook voor aanwezigheid bij andere activiteiten is het fijn als u het
even laat weten.
Adres: PAX Ambassade van Vrede Dordrecht pa Remonstrantse kerk

Tav David Klein & Sjaak Roos

Cornelis de Wittstraat 28

3311 GD Dordrecht

Telefoon: 06 2180 4332
Email: info@vredesweekdordrecht.nl
Website: https://vredesweekdordrecht.nl

Programma Vredesweek

Zaterdag 20 september,

10.30-12.30 u. Vredes/dialoogtafels

Bibliotheek Stadspolders, Dudokerf 58, 3315 KA

Zondag 21 september
Vredesdiensten in diverse kerken

Maandag 22 september
11-12.30 uur  Bibliotheek Centrum, Groenmarkt 153, 3311 BD

Koffie met.... (met elkaar in gesprek na een inleiding).
Inleider Gerrit van het Leger des Heils, thema “Vrede begint
Dichtbij”.

13.30- 16 uur  Buitenwacht, Bosboom Toussaintstr. 67, 3314GB
thema: Vredesbijeenkomst

18 -21 uur Stg Open Haard, eten (Halal) en vredes/dialoogtafels,
ontmoetingsruimte Zephyr, Talmaweg 3317 RB

Dinsdag 23 september

19.30-22 uur  Doopsgezinde kerk, Hugo van Gijnweg 12 3317 JM
Verbindend Communiceren Olv Walter Wagenaar en
Annemarie van Veen

Woensdag 24 september

13.30-16 uur  Prinsemarij, Nassauweg 4,3314 JR Vredesbijeenkomst

19.30-21 uur Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD
David Klein, Diep democratische Vrede

Donderdag 25 september

11-15 uur Nationale Burendag het Vogelnest.
Gesprekken over Vrede op het Vogelplein

19.30-21 uur  De Eendracht, Marcellus Schamperstraat 1, 3311 RM.
Vredesdans olv Willemien Luytjes


https://vredesweekdordrecht.nl/

Vrijdag 26 september

19.30-21uur  Wilheminakerk Blekersdijk 41, 3311 LD
Open Podium Opgeven voor actieve bijdrage zoals spoken
word, gedicht, lied, sketch. In het teken van Vrede
info@ambassadevanvrededordrecht.nl

Zaterdag 27 september,

14 uur Centrum, Walk of Peace
We starten bij de Oud Katholieke kerk. Via het Stadhuis, naar
de moskee Errahman op het Kasperspad eindigend in het
Merwesteinpark bij de Levensboom met een ogenblik stilte,
vervolgens zang van het Vredeslied van Jo Vally.
We sluiten af met een halal hapje en drankje. Verzorgd door
Stichting Open Haard.

Zondag 28 september
10 uur afsluitende Vredesdienst in de Wilhelminakerk.

Kerken in Zuid-Holland

Vorig jaar hebben we mooie kerken in Brabant bezocht; dit
jaar is Zuid-Holland aan de beurt. Eén keer per maand, op
zaterdag, rijden we met degenen die mee willen, naar één
of twee kerken, die we met een gids bezoeken. De data
voor de eerste helft van het seizoen staan al vast: 18
oktober, 15 november en 13 december.

De kerken staan nog niet vast maar het idee is om wat
onbekendere kerken te kiezen (voor mij in ieder geval),
zoals de Grote of Sint-Catharijnekerk in Brielle, de Grote of
Sint Jacobskerk in Den Haag, de Grote kerk in Maassluis, Kerk 't Woudt in
Schipluiden en de Grote of Bartholomeuiskerk in Schoonhoven. Veel kerken
met een dubbele naam, maar dat is toeval!

Welke kerk we op welke datum gaan bezoeken volgt nog, evenals de tijd
waarop we vertrekken. Maar u kunt de data alvast in uw agenda zetten.
Bram Naaktgeboren

R | .



mailto:info@ambassadevanvrededordrecht.nl

Voedselbank
In de maand september is het inzamelen
van: Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli,

\
soepstengels ...
Kerkelijke agenda
zo 28 september 10.00 uur Wilhelminakerk - ds. Evelien Plaisier
zo 28 september 10.30 uur Merwelanden — ds. Hans van de Sterre
Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht
predikant: ds. Evelien Plaisier,
kerkelijk werker: vacant
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl
wijkkas WK:  NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de
omschrijving: soort betaling
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website: www.dewilhelminakerk.nl
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vé6r donderdag 19.00
uur)
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